
 
Orgelspel 

 
Stilte 

 
Aansteken van de kaarsen 

 
Openingsvers: 

 
V. Levende God, 
 kom en zegen de werken van uw handen. 
A. Eer aan de Vader, de Zoon en de Geest, 
 vandaag en alle dagen. 
 Amen. 

 
Hymne - LB 281 1 t/m 5 

 
Psalmgebed - Psalm  24 

 
A: Van wie is de aarde? Van God, 
van Ik-zal-zijn-die-Ik-ben 
is de aarde in volle omvang. 

 
V: Van Hem zijn haar diepten en toekomst. 
Hij heeft haar gebouwd op de zeeën, 
aan stromen duurzaam verankerd. 

 
A: Wie mag zijn hoogte beklimmen 
wie staan met geheven hoofd in zijn huis? 
 

V: Mensen met rechtvaardige handen. 
Mensen met harten onverdeeld 
afgekeerden van schijn en leugen 
mensen onkreukbaar, met licht geladen. 
Die doen het goede wat moet gedaan – 
dat slag dat vraagt en vecht om Hem 
dat Hem wil zien met eigen ogen. 

 
Poorten, heft uw hoofden omhoog. 
Doe wijd open, eeuwige deuren: 
hier komt de Eeuwige, de lichtende. 

 
A: Wie is de Eeuwige, de lichtende? 

 
V: Het is Hij die vecht voor gerechtigheid, 
het is de god van de armen, de sterke. 
Poorten heft uw hoofden omhoog, 
hier komt Hij, de god van de armen, 
de sterke, de Eeuwige, de lichtende. 

 
A: Wie Hij, de sterke, de lichtende? 

 
V: Die ons maakte en riep tot gerechtigheid, 
onze God, de Eeuwige, de lichtende.' 

 

Orgelspel 

 
Schriftlezing – Marcus 12: 38-44 



 
     Tijdens zijn onderricht zei Hij: ‘Pas op voor de schriftgeleerden die zo graag in dure gewaden rondlopen 

en eerbiedig begroet willen worden op het marktplein,  en een ereplaats willen in de synagogen en bij 
feestmaaltijden:  Ze verslinden de huizen van de weduwen en zeggen voor de schijn lange gebeden op. 
Over hen zal strenger worden geoordeeld dan over anderen!’ 
     Hij ging tegenover de offerkist zitten en keek hoe de mensen er geld in wierpen. Veel rijken gooiden 
veel geld in de kist.  Er kwam ook een arme weduwe, die er twee muntjes in gooide, ter waarde van niet 
meer dan een quadrans.  Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: deze arme 
weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid; want die 
hebben gegeven van hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had, haar hele 
levensonderhoud.’ 
 
Stilte 

 
Lied - 912 

 
Avondgebed 

 

V: Van voordat de wereld begon 

tot na het eind van de eeuwigheid 
bent u God. 
Van dat de oervloed tevoorschijn brak 

totdat de wind ophoudt met jagen 
bent u God. 

In de immense ruimte van het universum 
en in de verborgen schuilhoeken van ons hart 
bent u God. 
   A: U bent onze God, 
   we zegenen u! 

 

V: De wereld is zo mooi, 
schoonheid zo kwetsbaar, 

en dat allemaal in onze onhandige handen – 
we hebben u nodig, God! 
   A: We hebben u nodig, God! 

 
V: Mensen denken dat hun kennis eindeloos is, 

we moeten het doen met deze ene aarde, 
en wat we niet weten, dat weten we niet – 

we hebben u nodig, God! 
   A: We hebben u nodig, God! 
 

V: We kunnen heel goed leven zonder u, 
we zijn vrij om tegen u in te gaan, 

we zijn heel goed in het vereren van wat we zelf denken en doen – 
we hebben u nodig, God! 
    A: We hebben u nodig, God! 

 
V: En toen kwam u zelf bij ons, onder ons, 

u zat naast ons, 
u hoorde ons praten, zag dat we u over het hoofd zagen, 
u heelde onze pijn en liet toe dat we u verwondden, 

u hield van ons tot het eind 
en overwon onze haat, al onze haat – 

we hebben u nodig, God! 
   A: We hebben u nodig, God! 



 
V: Want ú bent God, niet wij – 

we hebben u nodig, God! 
   A: We hebben u nodig, God! 

 

 stil gebed 
 
Onze Vader…. 

 
Avondlied - 266 
Zegenbede 

 
V. Laten wij God loven: 
A. Danken wij de Heer! 
 
Orgelspel 
 


